
Beste Verkenners, 

 

Zoals jullie al weten is er een trektocht op komst, deze zal doorgaan het laatste weekend van juni, 

dus van vrijdag 29 juni tot en met zondag 1 juli. Hou dit weekend dus vrij en laat weten als je komt. 

We vertrekken vrijdag 29 juni om 18u30 in het scoutslokaal, we komen de zondag terug in de 

namiddag/avond. 

 

Wat moet je zoal mee hebben? 

- Een rugzak 

- Slaapzak 

- Stapschoenen 

- Reservekledij 

- Zakgeld 

- Eten & Drinken voor onderweg 

- Eventueel een klein gasvuurtje 

- ... 

 

Hopelijk zullen we stappen in de zon en niet onder regen, indien je meer info wilt kan je ons mailen 

of laat je dit weten in onze facebookgroep. 

 

De groeten, 

Yannick & Florian 

 


